
Durgerdam? Tijdens WO2 is de school naar
de kerk verplaatst

“Stoer en kloek, uren ver in de omtrek te zien, staat
onder de rook van Amsterdam de kerk met den zwaren toren van Durgerdam, als een forsche reus in
het vlakke, groene land.
Het historische kerkgebouw, dat kortgeleden is gerestaureerd, heeft in den jare 1940 een andere
bestemming gekregen: tijdsomstandigheden hebben ertoe geleid, dat de jeugd bezit van de kerk
heeft genomen: de woelige kinderschare maakt opstellen en luistert naar de geschiedenisles in de
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historische sfeer van de Durgerdammer kerk: Rechts: de school gaat uit.”

Let op: Opvallend is dat de beschrijving van de ligging van de kerk en de zware toren naar Ransdorp
verwijst, terwijl het wel om de kerk in Durgerdam gaat.


