
Ca. 1950. Botters en in de verte beurtschip
‘De Telegraaf’ bij de haven.

Aan boord van de botters was het een hard en sober leven met als voornaamste voedsel
pannekoeken. Molenaar Wildschut uit Nieuwendam kwam met paard en wagen, stalde bij Verkerk
en ventte in het dorp met een kar zijn meel uit. Koffie werd betrokken uit
„de Ster” en tabak bij Van Delden, beide op de Prins Hendrikkade. Links de „Rd 20” van Jaap Tuijn.
In het midden de „Telegraaf”, rechts
de botter van viskoper Gerrit (van Ka) Porsius, de „Rd 72” door Klaas Kooij te Huizen voor f 1400,-
gebouwd. Het schip ligt aan de dukdalf omdat het vis in heeft, de stroming was daar beter. Als je
veel vis in had, lag je op de rede achter een dreg en een stukje zeil.

https://beeldarchief.hcan.nl/landelijk_noord/ca-1950-botters-en-in-de-verte-beurtschip-de-telegraaf-bij-de-haven/
https://beeldarchief.hcan.nl/landelijk_noord/ca-1950-botters-en-in-de-verte-beurtschip-de-telegraaf-bij-de-haven/

