
Ca. 1950. Aankomst van de „Telegraaf”, het
bootje naar Amsterdam.

De aankomst van de „Telegraaf” met als kapitein Gerben de Jong (1903) bij de haven aan het
Oosteinde. Om de twee uur voer hij naar Amsterdam. Als men geluk
had bij het schutten duurde de reis één uur. Vóór deze boot in de vaart kwam kon men per botter
met een kajuit naar de stad. Voor hij om negen uur vertrok werd de bel bij de kapel geluid. De
vrouwen namen warme stoven mee. ’s Middags, vermoedelijk om drie uur, vertrok hij weer vanaf de
Kraansluis aan de Prins Hendrikkade. Hartwigsen was de laatste beurtschipper. Botters zowel als de
„Telegraaf” vertrokken vanaf de derde doorgang op het Oosteinde tegenover het huidige nummer
128.
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