
Ca. 1900. Kerkgangers op het Westeinde van
Durgerdam

Zondagmorgen in Durgerdam met kerkgangers op weg naar huis. Een fraai beeld van nog niet
vernielde verhoudingen tussen mensen en huizen, straat en bomen. Links staat het huis van de
weduwe P. Jongh Visscher-Verkerk (93/94),daarnaast het door scheepstimmerman Klaas Kater
bewoonde huis (95),eigendom van Cornelis Kleijn, die als je vroeg „heb je aan de borrel gezeten?”
steevast antwoordde „nee ik heb aardappelen met appelen gegeten”. De „storre” (stores) voor de
ramen dienen als zonwering; de kleine staan open om naar buiten te kunnen kijken. Aangrenzend
het café van Corns. Groot (96). Het hoekhuis is later gesloopt.
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