
Aan de oude haven aan het Westeinde van
Durgerdam

Het aansluitende dijkgedeelte tegenover de oude haven. Links zien we wederom het huis van Reijer
Mantel (57) met ernaast dat van visser Dirk Swartsenburg (59/60). Het derde (61) werd bewoond
door timmerman Lambert Pasterkamp; het vierde was de bakkerij van Klaas Kater. In het dwarshuis
woonde Albert Zwolsman, schoenmaker, begrafenisondernemer en nachtwacht. Om het uur kwam
hij met een ratel langs en riep, als het tien uur was, „tien heit de klok, de klok heit tien”.
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