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De Volewijckers-Volendam 1-3 (16 april 1961). Geheel links Piet van der Muts, Volendam doelman
Aaltje Keizer (springend), Volendammer Dick Tol, Wout Schaft en Bruin Steur (Volendam).

BUITENSPELER MET GEDULD

Otto Polak, linksbuiten

Het moet voor Otto Polak in 1957 wel even
schrikken en slikken zijn geweest. Het was na-
tuurlijk ook een idioot idee van die Evert Teu-
nissen om ineens een lichting A-junioren naar
het eerste elftal door te schuiven. Goed, voor
hem was dan in elk geval nog plaats bij De
Volewijckers, maar zijn basisplaats was hij
plotseling kwijt. Broekie Gerrie Clement

speelde Polak in één klap uit het elftal. En om-

dat in die periode nog geen wissels waren toe-
gestaan (behalve als iemand echt geblesseerd
was), was het voor Polak einde verhaal. Van
basisspeler werd hij iemand die blij mocht zijn
met elke minuut.

Drie jaar lang speelde hij alleen in geval van
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cen zeldzame blessure en twee keer mocht hij
een korte periode de plaats van Clement over-
nemen, toen die in een vormcrisis zat. Voor de
rest was het geduld, geduld, geduld. Toch
bleef Polak braaf bij ‘zijn’ club. Eens zou hy
weer op het Mosveld schitteren, dus wachtte
hij rustig af. De ideale reserve.

Toen Clement in 1960 eindelijk naar Blauw
Wit vertrok, was het moment voor Polak
daar. Hij greep zijn kans en zou dat seizoen
vrijwel alles spelen. Dat De Volewijckers juist
dat jaar promoveerde, moet voor Polak een ul-
tieme overwinning zijn geweest. Al zal hij het
wel jammer hebben gevonden dat Clement
met Blauw Wit toen ook promotie afdwong
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