
De mooiste foto van het Mosveld

Tijdens een ‘inbrengdag’ in de kantine van De Volewijckers liet Jan Donkers eind augustus 2020
deze ingelijste foto van Kors van Bennekom zien.  Hij had de foto meegebracht om hem te laten zien.
Je ziet linksbuiten Otto Polak van De Volewijckers – een sliding ontwijkend – nog net voor de
achterlijn een voorzet geven. Op de achtergrond het publiek en het scorebord. Het staat 2-0. In de
woningen aan de zuidzijde van het Mosveld wordt de wedstrijd vanuit de zolderramen gevolgd. De
foto is naast het doel zittend gemaakt.

Het is de mooiste voetbalfoto die op het Mosveld is gemaakt. Waardig om in ons digitale museum te
hangen.

https://beeldarchief.hcan.nl/de_volewijckers/de-mooiste-foto-van-het-mosveld/
https://youtu.be/qecPoyBUvJU
https://beeldarchief.hcan.nl/de_volewijckers/otto-polak-linksbuiten/


Het betreft de wedstrijd van 8 oktober 1961 die door De Volewijckers met 3-0 werd gewonnen, pas
in de achtste wedstrijd de eerste overwinning dat seizoen. (Het vrije volk van 09-10-1961)
Of was het de wedstrijd van 2 september 1962 die met 2-2 gelijkgespeeld werd?


