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Buiksloot. Het Oosteinde van Buiksloot ter hoogte van A 66 (122), iets voorbij het tramstation. Het
spoor (rechts) splitst daar in twee sporen om de trams elkaar te laten passeren.



Links op de foto met de fiets staat Rika Sohl (1897), dochter van de slager op A15 (250).  Ze stopt
even als ze haar vriendin Cornelia Dirks ziet. Die geniet de belangstelling van twee soldaten.
Vermoedelijk werd de foto in 1914 gemaakt. Bij Het Schouw lag aan het begin van de Eerst
Wereldoorlog een batterij soldaten. Je hoort haar vriendin smeken: ‘Toe Riek stap even af, dan kom
je ook op de foto’. Riek aarzelt en staat er verlegen bij. Voor haar vriendin komt het goed uit dat
Riek langsrijdt. Ze vindt het waarschijnlijk niet zo gepast om alleen met de soldaten op de foto te
gaan. De jongetjes achter hun blijven een beetje op afstand. De fotograaf deed zijn werk en Riek
stapte weer op haar fiets en reed naar huis. Thuis vertelde zij dat er een fotograaf in het dorp was.
Later die dag werd daar onderstaande foto gemaakt: zie A15 (250)
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