
1816. Het veer van Buiksloot

De Waterlandse zeedijk: het oosteinde van Buiksloot
Links op de tekening zie je herberg en veerhuis De Vergulden Wagen en daarnaast herberg Het
Rode Hart. Er is een terras onder een pergola en daarnaast zie je voor de dijk de veerschuiten uit
Amsterdam aan de kade liggen. In de verte zie dat er ook een gejaagd wordt door de
Buikslotertrekvaart, in de richting van het Tolhuis.
Reizigers uit Amsterdam stapten voor de herbergen uit en moesten dan te voet ‘over de dijk’
doorsteken naar de Meersloot (de ringsloot van de Buikslotermeer), waar de trekschuiten naar
Purmerend, Monnickendam, Edam enz. vertrokken.

Op de plek van Het rode hart staat sinds 1907 Café Noord-Holland. Waar De vergulden Wagen was,
is het latere gebouw afgebroken op de doorsteek naar de Buikslotermeerdijk te verbreden.
Vergelijk de situatie van 1816 met die van ca. 1910 en met de situatie van nu.

https://beeldarchief.hcan.nl/buiksloot/het-veer-van-buiksloot/







