
Ca. 1900. Het stationskoffiehuis van Swart

In Amsterdam in oude ansichten schrijft Wim Timp: ‘Het Oosteinde van Buiksloot met links het café
van Swart (A 58 140). Op een stoel zit Cor Swart, één van de oprichters van “D.W.V.”. De man met
het dienblad is Siem Kramer, die als nevenfunctie met een rode vlag de mensen waarschuwde als de
tram uit de Meer kwam. Rechts zit het personeel van drukkerij J.M. Schalekamp, de uitgever aan wie
wij het merendeel van de afgebeelde foto’s in dit boekje danken.’
N.B. de drukkerij van Schalekamp is het hoge huis verderop A64 (130).
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