
Ca. 1900. Het Oosteinde voorbij het pad naar
de Meerweg

(Poststempel 1901). Buiksloot. Het Oosteinde van de Buiksloterdijk, met links A18 (244/242) en
daarnaast A19 (240).
Bakker Waal staat met zijn bakkerskar en mand bij de gevel van een woonhuis, dat op de plek stond
waar oorspronkelijk herberg De vergulde wagen had gestaan met daarnaast herberg Het rode hart.
Op de plek van Het rode hart het café van Joh. Groot, daar werd het bestaande gebouw in 1907 tot
het nieuwe Café Noord-Holland verbouwd (?). A18 werd later gesloopt zodat de kluft (het hellende
pad naar de Buikslotermeerdijk) daar verbreed werd.
Naast het café was ook toen al de doorgang naar de speeltuin met daarnaast de bewaarschool A20
(236). Dan volgde A22 (232) de bakkerij van Bobeldijk, twee huizen A23 (230 en 230A) en dan
A24/25 (228) het raadhuis (het brede huis in de verte met twee verdiepingen). Daarnaast stond A26
(226) en A27 (het lage huis parallel aan de dijk). Dan iets naar voren stekend A28 (222).
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