1909. Buiksloterdijk 204 met rechts de
‘passage’

Buiksloot. “Twee vervelende matrozen in de verte’. De broertjes Jacob en Bert Gorter misdroegen
zich zo, dat zij weggestuurd werden bij hun oom en tante op A34 (204), het huis links van de passage
op het Oosteinde van de Buiksloterdijk. Je ziet ze op het stoepje van een huis in de verte. Het lijkt
wel of ze niet goed weten wat te doen met hun ongewilde vrijheid. Later op de dag zijn ze weer in
genade aangenomen, want op een andere foto hieronder zitten ze met de ooms en tantes in de boot
achter het huis.

Vergelijk de foto waarop ze met de familie in een bootje zitten
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