
1915. Achter op het erf van boerderij
‘Nooitgedacht’

Buiksloot. Achter op het erf van boerderij ‘Nooitgedacht’ B58 (380) op het Westeinde van de
Buiksloterdijk waar nu de doorgang naar de velden van de Volewijckers is.
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Van links naar rechts: Willempje Hoeve die net een kan melk kwam halen, knecht Klaas Helmig en
achter het paard Piet Roele. Dan Klaas Klijn (getrouwd met Willempje) en soldaat Willem Staal, die
vanwege de mobilisatie met zijn batterij bij de Slochter lag en bij de familie Putters was
ingekwartierd. Helemaal rechts staat Putters. Klaas Klijn en Willempje Hoeve woonden in bij de
weduwe Van de Nadort op B61 (390).


